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VAN HET BESTUUR 
Een langdurig zomerreces. Maar dat betekent niet dat het bestuur stil zit. We 
zijn druk met de voorbereiding van de activiteiten voor het nieuwe seizoen. En 
natuurlijk blijven we bezig met onze hobby!  
Geniet van de zomer en tot ziens in september. 

 
AFV haalt Filatelie 
In Filatelie van juni 2022 kwam onze vereniging 
landelijk mooi voor het voetlicht. Een uitgebreide 
beschrijving van de inhoud van de laatste 
verenigingsbladen en de opmerking over de 
Nieuwsbrief “Altijd weer leuk om te lezen”. Een 
opmerking die ik overigens wel vaker hoor als 
eindredacteur. Laten we er met elkaar aan blijven 
werken dat onze periodieken op dit niveau blijven! 
 
In hetzelfde nummer van Filatelie stond ook een 
artikel over Piet Mondriaan van de hand van Dio 
Glaudemans. Interessante –filatelistische- 
informatie over deze schilder met Amersfoortse 
connecties. Helaas kon een verwijzing naar het 
Mondriaanhuis er niet bij. Vanwege het gebrek aan 
ruimte en het ontbreken van “filatelistisch 
materiaal”…. 
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Grabbelton 
Doordat de verenigingsactiviteiten in deze zomerperiode stil liggen is het ruilen 
van de boeken tijdens verenigingsavonden niet mogelijk. In juli is er wel een 
ruiling geweest en ook voor augustus zal dat worden georganiseerd. Houd als u 
deelneemt de komende dagen uw e-mail in de gaten om een afspraak te 
kunnen maken. 
 
Agenda 
Onze volgende bijeenkomst is op 26 september a.s. 
 
Op 21 september a.s. is er de postzegelbeurs, in samenwerking met 
Postzegelveiling J.J. de Bruin. Deze wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 
te Amersfoort, van 13h30 tot 16h00. 
 
EVEN VOORSTELLEN 
In deze Nieuwsbrief geen bijdrage voor deze rubriek. Na de vakantie gaan we 
weer verder, want er zijn nog vele leden te portretteren! 
 

WIE WEET? 
Op de zoekopgave uit de vorige Nieuwsbrief kwam 
geen reactie. Ik laat de zegel daarom nog maar even 
staan, voordat ik hem weer terugdoe in het 
rariteitenboekje bij mijn België/Luxemburg-
verzameling. Het is duidelijk geen postzegel, maar wat 
dan wel? 
 
Van een “Amersfoort-
verzamelaar” kreeg ik 
deze zegel. Verdere 
bijzonderheden 
(bijvoorbeeld jaar van 

uitgifte, aanleiding van uitgifte) waren hem 
niet bekend. Is er onder de “oudere” leden 
van onze vereniging nog iemand die een 
“actieve herinnering” heeft aan deze zegel? 
Of zou een zoektocht in het archief van de 
vereniging tot resultaat kunnen leiden? 
 
Hebt u ook zegels die u niet kunt lokaliseren? Laat het me weten, dan plaatsen 
we die in een komende Nieuwsbrief. 



DE GRABBELTON 
Op dit moment zijn 45 boeken in de roulatie. Voor hen die niet in staat zijn om 
de verenigingsavonden te bezoeken worden de boeken na overleg thuis 
bezorgd. Voor de overigen gebeurt de ruiling tijdens de verenigingsavonden. 
Piet Jonkman houdt bij “welke boeken waar geweest zijn”. Ook voor het 
aanleveren van boeken of zakjes met zegels uit uw dubbelenverzameling houdt 
hij zich aanbevolen. En nieuwe deelnemers zijn uiteraard nog steeds van harte 
welkom. Bij iedere ruiling ontvangt u 2 of 3 boeken om door te bladeren. U 
mag er alles uitnemen wat van uw gading is, u mag zelfs wisselen, maar u mag 
geen nieuwe zegels toevoegen! Die moeten dus aangeleverd worden in een 
stockboek of een zakje/enveloppe. 
 
TOCH MAAR BEWAREN? 

Op het eerste gezicht is deze zegel 
(SG(2008)951) wel ernstig beschadigd. Een 
hele hoek eraf gescheurd (komt helaas vaak 
voor tegenwoordig met die “zelfplakkers”) 
dus weggooien is dan de conclusie. Maar op 
hetzelfde moment trof ik ook een 
onbeschadigde zegel. En dan valt iets op. Er 

is niet zomaar een hoekje afgescheurd, maar het beeldmerk/vlag van Kroatië. 
Hebben we hier te maken met een gefrustreerde Serviër of Bosniër die tegen 
zijn zin in Kroatië is terecht gekomen na het uiteenvallen van Joegoslavië? Zo 
brengt een afgescheurd hoekje aan het denken. En voor mij reden om de 
beschadigde zegel toch maar op te bergen bij “varia”. Of zou het zelfs 
verzamelwaardig zijn onder het hoofdstuk “sociale / politieke filatelie”? 
 
VUELTA DOET AMERSFOORT (even) AAN. 

Op 20 augustus gaat de karavaan van de Vuelta 2022 door 
Amersfoort. Via de Leusderweg, de Hugo de Grootlaan en de 
Utrechtseweg zoeven de wielrenners en hun entourage door 
Amersfoort. Memorabel, maar filatelistisch kon ik niets vinden 
in directe relatie tot de Vuelta. Daarom maar een gewone 
“fietspostzegel” zoals er zo vele zijn! Hoewel, gewoon? Ook 
over deze zegel, evenals over meerdere wieler-zegels uit de 
Oost-Europese landen is m.i. veel te vertellen. Het 
vredesduifje staat er niet voor niets op, want deze koersen 

stonden in het teken van vrede in Europa, waarbij ze meteen een alternatief 
waren voor de westerse Tour de France en daarmee m.i. onderdeel van een 
verzameling “politieke filatelie”. Idee voor een artikel in ons verenigingsblad? 


