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VAN HET BESTUUR 
De eerstvolgende verenigingsavond is op 27 februari a.s.  
 
Op de verenigingsavond van 27 maart (ledenvergadering) hoopt ons 

lid Rob Wansbeek zijn verzameling over prinses Diana te laten zien en 

daar iets over te vertellen. Bladerend door catalogi zal het u wel 

opgevallen zijn dat Lady Di veelvuldig voorkomt op postzegels. Haar 

leven -en vooral haar dood- maakten veel emotie los, niet alleen in 

Engeland, maar overal op de wereld. Emoties die vaak tot meerdere 

postzegelemissies leidden. 

 

Het bestuur geeft aan de leden graag gelegenheid om tijdens 

verenigingsavonden iets over hun verzameling te vertellen. Dus wie 

volgt het voorbeeld van Rob? 

 

Bedankt als lid per 1 januari jl. de heer Joh. Snoek.  

 

AGENDA 
Verenigingsavonden in 2023: 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 25 september, 
23 oktober, 27 november, 18 december. 
 
Beursdagen eerste half jaar 2023: 15 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni. De 
postzegel- en muntenbeurs wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 te Amersfoort. 
Geopend van 13h30 tot 16h00. 

 
EINDE NIEUWSBRIEF (in deze vorm) 
Dit is het laatste nummer van de tweede jaargang van onze Nieuwsbrief. De eerste 
verscheen in februari 2021. In coronatijd lag veel stil en om toch wat aan communicatie te 
doen en het actief met postzegels bezig te zijn is de Nieuwsbrief bedacht. In de loop van de 
twee jaar hebben we u bezig gehouden met van alles wat langs kwam bij het verzamelen van 
postzegels. Kleine artikelen, vaste rubrieken. Ook de idee van de Grabbeltion is ontstaan om 
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meer verbinding tussen de leden tot stand te brengen in die stille tijd en meteen een 
bijdrage te leveren aan het uitwisselen van dubbelen. 
In de loop van verschijnen ontwikkelde deze Nieuwsbrief zich min of meer als een 
zelfstandige krant, naast het verenigingsblad. De redacteur van de Nieuwsbrief, die 
goeddeels ook verantwoordelijk is voor de vulling, is nu toegetreden tot de redactie van het 
verenigingsblad. We gaan proberen om elementen uit de Nieuwsbrief te integreren in het 
blad. De Nieuwsbrief blijft wel bestaan, maar niet meer als maandelijkse periodiek, maar zal 
slechts verschijnen als het nodig is om snel informatie met de leden te delen. Al zal “het 
bloed soms blijven kruipen waar het niet kan gaan”. 
 
De rubriek “Even voorstellen” zal wel blijven. Mensen vinden het leuk om over hun leven en 
verzameling te vertellen. En de lezers waarderen het om zo meer over hun medeleden te 
horen. 
De rubriek “Wie weet” verdwijnt. Bij andere verenigingen is dit een rubriek die zelfs leidt tot 
punten op een ladder. Bij ons is er nauwelijks respons en ook het aanbieden van 
zoekplaatjes is gering. 
 
Wel zal er altijd ruimte blijven om bijzondere waarnemingen bij uw hobby in te sturen. Als 
artikel of (klein) nieuws hopen we die tegemoet te zien om te plaatsen in ONS (en niet alleen 
van de redactie) verenigingsblad. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Deze keer maken we kennis met ons 
bestuurslid Kees de Graaf, mede-
verantwoordelijk voor het rondzend-
verkeer in onze vereniging. Althans hij 
bewaakt de input, controleert of de 
boekjes die ingebracht worden de moeite 
waard zijn en redelijk geprijsd, alvorens ze 
het circuit ingaan. Ook hebben we hem al 
menigmaal meegemaakt als waarnemend 
voorzitter. 
Kees (1943) is geboren in Bussum, als 
tweede kind in een gezin dat negen 
kinderen zou tellen. Hij bezocht de lagere 
school en MULO in Bussum, de St. Ludgerus 
kweekschool in Hilversum en de HBS-A aan 
het St. Vitus College in Hilversum en volgde 
een opleiding accountancy. Die 
opleidingen werden onderbroken door de 
militaire dienst. In verband met zijn relatief 
slechte ogen werd hij geplaatst bij de 
militaire administratie. Daarna ging hij 
verder met accountancy. Hij hield van 
atletiek en tafeltennis en andere sporten 
waardoor hij in de periode 1966-1971 de 
Academie Lichamelijke Opvoeding volgde, 

wat resulteerde in een docentschap 
lichamelijke opvoeding in Doesburg en 
Doetinchem. Zijn administratieve opleiding 
en vaardigheden werden goed gebruikt in 
het aannemersbedrijf van zijn vader. In 
1995 streek hij neer in Amersfoort, waar hij 
sinds 1989 als docent Economie/Handels-
wetenschappen een baan had gevonden 
aan de DASGA (Dag- en Avondschool 
Gemeente Amersfoort) o.a. in het 
inmiddels verdwenen schoolgebouw aan 
de Leusderweg (tot enige jaren terug de 
Bilalschool). Via die weg kwam hij bij de 
ROC De Amerlanden. 
Toen werd hij ook lid van de Amersfoortse 
Postzegelvereniging, want postzegels 
verzamelen deed hij -
zoals vrijwel iedereen 
in die tijd- al van jongs 
af aan. De watersnood 
in 1953 werd bewust 
meegemaakt en de 
bijbehorende 
postzegel was 
ongeveer het begin van zijn verzameling, 



opgezet samen met buurjongens en 
klasgenoten op de lagere school. 
 
Naast algemene belangstelling hebben nu 
vooral de volgende thema’s zijn aandacht: 
Verenigde Naties, Frankrijk, Olympiade 
(alleen zegels van organiserende landen) 
en landkaarten op zegels. Die 
belangstelling brengt hem ook bij andere 
verenigingen. Zo is hij lid van de 

contactgroep Frankrijk-verzamelaars met 
het blad Marianne -ook de naam van zijn 
vrouw sinds 1971, die overigens “niets 
met postzegels heeft”-. Hij is sinds 2012 
penningmeester van de Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd Europa 
Filatelie, met het fraai vorm gegeven blad 
Grenzeloos waarvan Kees ook redactielid 
is. 

 
 
Het velletje zegels van de Verenigde 
Naties toont artikel 1 van de 
Universele verklaring van de r 
echten van de mens, in het Engels, 
het Frans en het Duits. In het 
Nederlands luidt dit artikel “Alle 
mensen worden vrij en gelijk in 
waardigheid en rechten geboren. Ze 
zijn begiftigd met rede en geweten en 
behoren tegenover elkaar te 
handelen in een geest van 
broederschap.” 
 
 
 
Doet hij nog wat anders dan “postzegels”? 
O ja hoor. Hij was naast zijn schoolwerk 
tennistrainer in de regio Doetinchem. De 
combinatie “goed tennissen en postzegels 
verzamelen wekte verbazing: “Jij spaart 
postzegels, maar je kunt goed tennissen!” 
Momenteel nog recreatief tennissen, 
fitness en sinds zijn pensioen wekelijks een 
ronde op de golfbaan Almeerderhout. Met 
zijn administratieve vaardigheden hielp hij 
anderen als mede-coördinator thuisad-
ministratie bij Humanitas (2006-2011). 
Kees kan vlot schrijven. Meerdere artikelen 
van zijn hand zijn al verschenen in ons 
verenigingsblad, maar ook in de bladen van 
de andere verenigingen waarvan hij lid is 
publiceert hij regelmatig. 
We hopen nog lang van hem en zijn 
vaardigheden te kunnen genieten! 

DE GRABBELTON 
Op dit moment zijn 51 boeken in de 
roulatie. Sommige zijn al voor de tweede 
keer gevuld. Hebt u veel dubbelen? Maak 
er via de Grabbelton uw medeleden blij 
mee. Nieuwe deelnemers zijn uiteraard 
van harte welkom. 
Bij iedere ruiling ontvangt u 2 of 3 boeken 
om door te bladeren. U mag er alles 
uitnemen wat van uw gading is, u mag 
zelfs wisselen, maar u mag geen nieuwe 
zegels toevoegen! Die moeten dus 
aangeleverd worden in een stockboek of 
een zakje/enveloppe.  
 

Ik ontving veel Machin-
zegels van de versie 
decimaal en alzijdig getand. 
Ik heb die op het oog 
gesorteerd op 



fosforstrepen, maar iemand met een 
fosforlamp kan dat natuurlijk veel beter. 
Wie heeft belangstelling? Reactie naar 
p.jonkman@kpnmail.nl.  
 

GEWETENSVRAAG 
Voor de Grabbelton krijg ik van alle kanten 
postzegels toegezonden, waarvoor dank! 
Zo kan ik nog tijden vooruit met het vullen 
van de boeken en u de mogelijkheid bieden 
gebruik te maken van de overvloed van uw 
medeverzamelaars. 
Toch levert dat ook wel eens vragen bij me 
op. 
 
We weten allemaal dat er veel zegels in 
omloop zijn die de status van postzegel niet 
verdienen. Denk aan de zegels van Ajman, 
Fujeira en Manama, allemaal landen die 
ooit eens bestonden, maar nu allang geen 
eigen zegels meer hebben maar onderdeel 
zijn van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Alleen de data op de zegels en ook vaak de 
afbeeldingen, veel sport en bloot, maken 
het voor iedereen duidelijk dat dit geen 
zegels zijn die uitgegeven zijn door de 
streng-islamitische landen. Ik gooide die 
zegels vroeger gewoon bij het oud papier. 
Maar iemand vond dat te gek want er zijn 
wel mensen die houden van de mooie 
afbeeldingen, ook al zijn het geen 
postzegels. Ik trof ze onlangs aan in een box 
van de Rondzending, voor € 0,10 per stuk! 
Ik stop ze nu achterin de boeken, 
vergelijkbaar met de Appendix in de SG-
catalogus, waar de “niet-postzegels” 
worden gecategoriseerd. Verzamelen en 
kopen van deze zegels stimuleert de 
commerciële maffia die hier achter zit. 
 
Maar wat moeten we dan met al die 
zegels van Guyana of van Equatoriaal 
Guinee? Die staan allemaal wel in de SG-

catalogus, hoewel ook daar m.i. iedereen 
beseft dat die enorme hoeveelheid zegels 
elk jaar geen enkele relatie heeft met het 
normale postverkeer in die niet erg 
volkrijke landen. Gelukkig kom je weinig 
zegels van Guyana tegen, van Equatoriaal 
Guinee des te meer. Toch maar gewoon in 
het boek of ook achterin? 
 
Onlangs kreeg ik een grote hoeveelheid 
zegels van Noord-Korea. Ik had me al eens 
verbaasd over de reclame voor dit 
verzamelgebied, o.a. In Collect. We weten 
allemaal dat in Noord-Korea geen sprake is 
van vrij postverkeer. En dat de arme 
bevolking echt maar weinig 
postzegelverzamelaars zal tellen. Hebt u 
wel eens een echt gelopen zegel in handen 
gehad? Kortom, met onze aankopen van de 
uitbundige uitgifteprogramma’s spekken 
we de kas van dit land, dat de wereldlijst 
van onderdrukking aanvoert. En wat te 
denken van 
bijgevoegde 
zegel, waar 
de bevolking 
de “grote 
leider dankt 
voor de 
overvloedige 
opbrengst van het land”? 
 
Nu zult u tegenwerpen dat er overal wel 
wat is aan te merken. We verzamelen ook 
de Hitler-zegels als we Duitsland-
verzamelaar zijn. Dat dat vaak wel echt 
gelopen zegels zijn in tegenstelling tot de 
Noord-Koreaanse is voor niet iedereen een 
overtuigend argument om het een wel te 
doen en het ander niet. Dus ik laat het bij 
het stellen van een gewetensvraag, maar 
zal in de boeken van de Grabbelton zegels 
van Noord-Korea “achterin” opnemen
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